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Redactioneel  
Alweer het laatste Inlopertje van het jaar. Op verzoek wordt weer meer 
als een selectie van de prijslijst weergegeven. Overigens een zogenaamde 
winstwaarschuwing als het ware, na 1 januari 2026 zullen de prijzen stij-
gen. Dit i.v.m. het kostenplaatje. Vanwege dat de verjaardagen nog niet 
geüpdatet zijn, zal voorlopig de verjaardagslijst ontbreken. Deze komt 
weer terug wanneer dat overzicht betrouwbaar is. Dus even geduld voor 
een rentree hiervan.


Echter over rentrees. Een gouwe ouwe komt terug in dit nummer. De ou-
derwetse moppentrommel van Tinus is weer aangeleverd. Tevens een 
aantal andere stukken van Tinus in dit nummer. Tinus is in het verleden 
nauw betrokken geweest bij het Inlopertje. Ook op dat gebied dus een 
gouwe ouwe. 


Het Inlopertje heeft immers een meerwaarde door meer uiteenlopende 
(stukjes)schrijvers. Naast de gewaardeerde huidige. Dus kom op en zet de 
schroom van je af. Het kan over van alles gaan. Persoonlijk, algemeen, 
verhalend of informerend. Ben je bang dat je niet 1 A4 kunt vullen. Ik kan 
zeker een kleiner stuk op een combinatiepagina plaatsen met ander mate-
riaal. Tevens zijn voorstellen welkom voor waarover een rubriek zou kun-
nen gaan. 


Verder staan er veel activiteiten op het programma in het Inloophuis in de 
maand december. Denk aan het Sinterklaasfeest en het jaarlijkse Kerstdi-
ner.


Let op deadline is 18 (!) december 2025 voor de uitgave van janu-
ari 2026. Stuur in Word, Open Office of Pages (geen PDF-bestand) naar 
paulvdsluis@hotmail.com 


Veel leesplezier. 


Paul van der Sluis
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Algemene (contact)informatie/mededelingen/verslagen

 
Het Inlopertje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van Cosis. 

Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen. Facebook.

Telefoonnummer: 088 8789628/Internet: www.inloophuisemmen.nl

Hoofdredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com 


 

Lunchcafé/Eetcafé

Van maandag tot en met vrijdag is er een lunchcafé van 11:00-13:00. Met 
broodjes, uitsmijters, tosti’s en soep. Op bepaalde dagen is er iets speciaal, wat 
op die dag ook kan worden besteld.  


Prijslijst 


Dranken


Koffie/thee		 	 	 	 	 	 	 €0,50

Senseo 	 	 	 	 	 	 	 	 €0,60

Frisdrank 	 	 	 	 	 	 	 	 €1,40


Snoep 	 	 	 	 	 	 	 	 €1,00


Lunchcafé (dagelijks)


	 -Broodje kaas of ham	 	 	 	 	 €0,80


	 - Tosti (incl. saus) 	 	 	 	 	 €2,00


	 - Uitsmijter (2 sneetjes + 2 eieren)	 	 €2,50


	 - Broodje gezond 	 	 	 	 	 €2,00


	 - Soep v.d. dag	 	 	 	 	 	 €1,00


Maandag


Tosti speciaal 	 	 	 	 	 	 	 €2,50


Tosti ham/kaas 	 	 	 	 	 	 	 €2,00


Dinsdag 


Pannenkoek naturel	 	 	 	 	 	 €1,50


Elk extra ingrediënt 	 	 	 	 	 	 €0.30


Woensdag en zondagmiddag


Br. Hamburger incl. saus 	 	 	 	 	 €2,00


Br. Hamburger speciaal 	 	 	 	 	 €2,30
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Snacks 	 	 	 	 	 	 	 	 €1,20


Saus 		 	 	 	 	 	 	 	 €0,30


Broodje	 	 	 	 	 	 	 	 €0,30


Donderdag


Gehaktbal 		 	 	 	 	 	 	 €1,50


Broodje gehaktbal 	 	 	 	 	 	 €1,80


Broodje gehaktbal met saus 		 	 	 	 €2,10


Vrijdag


Uitsmijter inloper (2 sneetjes + 3 eieren+ extra’s)	 €3,50


3 dubbele uitsmijter (3 sneetjes + 3 eieren)	 	 €3,00


Let op er kunnen evt. wijzigingen of toevoegingen bij de activitei-
ten komen. 


Eetcafé maandag-vrijdag. Om 17:00 uur eten in het Inloophuis. Zoals 
gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant. Het Inloophuis is 
maandag-vrijdag van 11:00-18:30 uur open, maar op donderdag 
tot 21:00 uur. De zondagen 30 november, 14 en 28 december 
geopend. 


Let op er kunnen eventueel wijzigingen of toevoegingen bij de 
activiteiten komen. De prijslijst en het aanbod is onder 
voorbehoud van fouten en late aanpassingen.


===========================================


Pubquiz


Op donderdagavond 20 november werd er een pubquiz georganiseerd 
door Connie. 


Ik heb mij op deze quiz goed voorbereid door de krant te lezen en het 
nieuws te hebben gevolgd. Ik heb vanwege mijn kennis, voorgesteld om 
Connie te helpen met de vragen te maken. Daar wilde zij tot mijn teleur-
stelling geen gebruik van maken. 


De avond was gezellig met 30 gevarieerde vragen. De avond was geslaagd 
en voor herhaling vatbaar.


Er waren 15 deelnemers verdeeld over 4 teams.


De uitslag van de pubquiz was: Team 4 heeft gewonnen met Erik, Robin 
en Lucy.


Tinus.
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Het eerste kwart zit er bijna op henk staats


December 2025 en het eerste kwart van de 21ste eeuw zit er bijna op. Het was 
best bijzonder om een millenniumwissel mee te maken. Van 1999 naar 2000. 
Men had het toen ook over de millennium bug. Een computerprobleem. Hoe op 1 
januari 2000 alle computers het nog deden. En men dacht van niet. 


Er zijn niet veel mensen die in hun leven een millenniumwissel zullen meemaken. 
Van 999 naar 1000 was de vorige. Een eeuwwisseling mee maken komt vaker 
voor en ook niet iedereen zal dit meemaken. 


De eerste 25 jaar van deze eeuw zitten er dus bijna op. Zelf ben ik geboren in 
het derde kwart van de vorige eeuw. Bij de wissel was ik 39 jaren jong. Aan het 
werk bij de sociale werkplaats en verder veel computertijd. Ik heb zelfs nog een 
tijdje computerles gegeven. Om er van te leren en meer. 


In de jaren 10 gestopt met werken en weer de inloop. Het Pieterpad gelopen en 
ik word opa. Ook genieten en van genoten. 


Hoe snel de tijd kan gaan en binnenkort 2026. Het jaar dat ik 65 mag worden. 
De pensioengerechtigde leeftijd. Ook al een tijdje niet meer. Ik vind het wel een 
bijzondere leeftijd. Hoe het voor bijvoorbeeld mijn vader een hoogtepunt was. 
Ook al weer lang gelden. 1981. 


De tijd tikt door en het leven gaat verder. Of er verder nog iets veranderd is de 
laatste 25 jaar. 25 jaar bij mijn lief en nog steeds de moeite waard. 25 jaar in-
loop. Soms iets meer en soms iets minder leuk. Ook die tijd tikt door. 


25 jaar meer en meer en zo hebben we het allemaal weer iets beter gekregen. 
Als het gaat om geld en kopen en kopen : -)  Vandaag in het nieuws dat er bijna 
10 miljoen auto’s in ons landje zijn. Hoeveel meer nog?


Leeftijdgenoten die blij zijn dat ze zonder computer mochten opgroeien. Voor de 
smartphone en voor nog veel meer. Dat vindt volgens mij iedere oudere genera-
tie. Zo zijn mijn ouders opgegroeid zonder zoiets als tv. Ik weet niet anders of 
het was er altijd al. 


Het digitale leven van de meesten en zonder kunnen we niet meer. Wat deed ik 
voordat de computer er was. Ik weet het niet meer. 


Nu AI oftewel kunstmatige intelligentie. Teksten en goede raad kun je nu door de 
computer laten doen. Als we iets willen weten vragen we Google. Ook wat echt 
of nep is? Soms weten we het verschil niet meer. En het is soms niet meer te 
zien. 


Ik lees een waarschuwing in de krant. Super AI en het kan een gevaar worden 
voor de mensheid. Wat vond men in 2000 een gevaar voor de mensheid? Ik weet 
het niet meer. 


Leven in twee eeuwen. De 20ste en 21ste eeuw. Geboren in de 20ste en mogen 
sterven in de 21ste eeuw. Ook mogen leven in een rijke periode. Blij mee. En het 
is nog steeds vrede. Iemand zei lang geleden dat elke generatie een oorlog zal 
meemaken. Misschien zijn er uitzonderingen op deze regel. 


Had ik eerder willen leven? Nee. Had ik later geboren willen worden?  Ook nee. 
Het is goed zo. 
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December

Ja, de december weer een gehaaste gestresste maand. Sinterklaas/Kerst 
inkopen. Haast en nog eens haast!!


Gehaaste mensen zijn geen liefhebbende mensen. Een boude uitspraak. 
Toch mijn mensen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik nogal eens haast 
heb.  


Haast om alles wat ik wil en moet doen in 24 uur te kunnen doen. We 
eten sneller, slapen korter. Communiceren minder met onze naasten dan 
ooit. 


We nemen de tijd niet meer om ons af te stemmen op onze omgeving. En 
als we alleen in de hoogste versnelling leven dan vergeten we mensen en 
verschraalt onze ziel (onze eigenwijsheid).


Een gehaast leven is de vijand van een liefdevol en spiritueel leven en dat 
zit je dan met al die haast in je leven !


En dan Yoga of Mindfullness? 


Nee het gaat echt om meer tijd nemen, tijd voor een grotere en diepere 
verbondenheid met de wereld. De mensen om je heen. Tijd voor werkelijk 
contact. Delen van kwetsbaarheid. Niet weten van pijn, vreugde. Leven en 
dood. Verlangen naar zingeving. Ruimte om op adem te komen en tijd 
voor ons diepere zoeken naar zijn en betekenis ~


Als we in deze grote wereld en in ons eigen kleine leven meer tijd zouden 
nemen voor wat werkelijk van waarde is. Misschien zou de wereld er in 
ons leven er anders uitzien. 


Onthaast dus laten we het samen proberen. En dan krijgt de liefde weer 
een kans want is dat niet het allerbelangrijkste. In deze wereld, in ons ei-
gen leven.


Liefdevolle onthaast leven toegewenst. 


Bert van der Heijde. 
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Over niks en over….  door henk staats 


Op de radio een budgetcoach van een Emmense organisatie. Ze heeft het over 
de dure decembermaand en al die koopprikkels, hoe ga je daarmee om? Vooral 
als je niet al te veel te besteden hebt. Het verhaal gaat verder. De vele mensen 
die door al die koopprikkels in de problemen komen. Gelukkig niet iedereen. 
Koopprikkels zorgen er bij mij bijvoorbeeld voor dat ik geen zin meer heb in ko-
pen en kopen. Genoeg mag meer dan genoeg zijn. 


Een organisatie bezig met het beschermen van de natuur verkoopt niks. Een 
tientje geven om niks te kopen. Laten zien dat je geen wensen meer hebt en te-
gelijkertijd neem je het voor de natuur op. In deze wereld met vele mensen die 
verslaafd zijn aan kopen en kopen. 


Door schade en schande wijs worden. Weten wat al dat aanzetten tot kopen en 
kopen met je doet. Op een dag neem je dan afscheid van en heb je aan weinig 
genoeg. Jij wil niks zegt een ander dan. De ruimte die je dan krijgt als je niet 
meer bezig wil zijn met meer moet, is de moeite waard.  


Niet verbaasd zijn over cijfers in de krant over mensen met schulden. Hoe moei-
lijk het kan zijn om niet meer bezig te zijn met consumeren.  


Prikkels is net zoiets. Al die mensen die het niet meer zonder hulp kunnen. Al die 
prikkels denk ik dan en hoeveel kan een mens aan. Ik lees een onderzoek over 
prikkels. Lang geleden in de middeleeuwen kreeg men in een jaar net zoveel 
prikkels als anno nu in een dag. Wat doet dat met je brein? Steeds maar weer. 


Natuurlijk is het aantal prikkels niet in 1 jaar of in 10 jaar veel meer geworden. 
Het gaat heel langzaam en de mens groeit mee. Niet van de ene op andere dag, 
maar in eeuwen.  


Toch denk ik dat we met minder en minder veel beter al zullen zijn. Je kunt het 
natuurlijk ook zelf doen. Ik doe niet mee is een eerste stap. Mensen kennen die 
van de ene op andere dag gestopt zijn met bijvoorbeeld tv kijken. Dat scheelt al 
een slok op een borrel. Of mensen die geen smartphone hebben. Ook al weer 
veel prikkels minder. 


Wees selectief in waar je aan mee doet. Veel is gelukkig niet verplicht. Ook al 
doet iedereen om je heen mee. Wees dan een rebel. 


De wereld kun je klein houden. Door bijvoorbeeld niet meer naar het nieuws te 
kijken of de krant te lezen. Zelf kijk ik elke dag naar het nieuws. Soms ook kijken 
zonder te zien. Weten dat er niet echt veel verandert ……  Dat hoor ik dan ook 
van iemand die heel af en toe kijkt. Het blijft gaan om zegt hij dan en dat zal 
nooit veranderen. Wat dat betreft hoef je het niet meer te volgen. 


Gelukkig mag het. Niet meedoen aan. Niemand verplicht me tot en gelukkig niet.  
Leren van het leven en leren van..  De ruimte nemen om en dan een rebel willen 
zijn. 


De ruimte die niks meer willen als het gaat om veel, geeft me de ruimte om …….  
Wat heb je aan de economie als de natuur op is. Een Loesje spreuk en het klopt.  
De natuur heeft zijn grenzen en dat is iets waar we soms of is het vaak te weinig 
rekening mee houden. Dan is niks meer willen niet eens zo’n slecht idee. 
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Hallo inlopers,

 

Na een actief leven, drukke baan als nationaal chauffeur en vrijwilligers-
werk ben ik door ziekte en scheiding geestelijk doorgedraaid en bij de 
GGZ terechtgekomen. Na opname en therapie was ik weer thuis 

en kreeg een begeleidster. De begeleidster gaf mij de raad om naar het 
Inloophuis de Emmer Dennen aan de Boslaan te gaan. Ik ben gaan kijken 
en het beviel direct goed, vriendelijke ontvangst. In het begin was ik er de 
hele dagen. Had in die tijd computerles. Op een dag in 2005 vroeg Gini 
{destijds hoofd begeleidster} mij om in samenwerking met Aline {mede-
werkster toen} om een informatieblad te maken. 


Op het internet stonden enkele opties. Toen werd het Nieuwsbrief met ko-
lommen zodat er meerdere artikelen op een bladzijde stonden. Dit is en-
kele jaren zo gedaan. Ook is er een speciale krant gemaakt voor

Aline haar afscheid. Later heeft Henk Staats het overgenomen, de kolom-
men verdwijnen en heeft blad vullende verhalen en wetenswaardigheden. 
Het heet vanaf dan Inlopertje. Henk Staats is er naderhand mee gestopt 
en heeft de redactie over gedragen aan Paul van der Sluis.

 

In het Inloophuis kom ik nu alleen met de ochtend en lunch en op de mid-
dag voor de maaltijd. Het gezellig samen zijn en op niveau gepraat 
{haha} brengt dat je niet de hele dag thuis zit. De maaltijden zijn door-
gaans goed, maar het smaakt de ene keer beter dan de andere keer. De 
directie {haha} is heel vriendelijk. Op de donderdag avond van 19.00 uur 
tot 21.00 uur worden er altijd spelletjes gedaan.


Met Gerda M. Er wordt nooit naar mij geluisterd naar mijn speluitleg en 
wel in mijn voordeel {haha}. Er worden regelmatig activiteiten georgani-
seerd. De zondag om de 14 dagen ga ik er naar toe voor de gezelligheid 
en snacks. Het is jammer dat door te weinig deelnemers het klaverjassen 
op de donderdagavond is gestopt. Is er nog interesse om te gaan kla-
verjassen meld je aan.

 

Ik ging enkele jaren geregeld naar voetbal kijken bij V.V Weerdinge uit en 
thuis. En een keer per 2 weken op de zaterdagavond naar E en O (hand-
bal, red.) in de sporthal te Angelslo. Ik heb hier nu geen zin meer in. Ken-
nissen en de toenmalige supporters zijn er niet meer. Eenmaal in de 
maand ga ik klaverjassen {Amsterdams} in de kantine bij VV Weerdinge 
waar ik nog steeds lid van ben.

 

Mijn bezigheden zijn nu krant lezen en de krant online, tv kijken en puzze-
len op de computer bv. Maxx Puzzels, doorlopers en woordzoekers. En ik 
speel op de computer, schaken, dammen en klaverjassen.  

 

Tinus.
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Meningenland door henk staats


De verkiezingen liggen weer achter ons. We hadden de keuze uit 21 partijen dus 
21 meningen. De uitslag en we zijn nog nooit zo verdeeld geweest. Vele menin-
gen en : -)  Zelf heb ik supersociaal gestemd. Zonder me echt te verdiepen in 
wat ze echt wilden met het land. De leuze supersociaal was genoeg. Als je echt 
goed wilt kiezen moet ik me even goed gaan verdiepen in de verschillende pro-
gramma’s. Tv kijken kan natuurlijk ook en dan de debatten gaan volgen. Alleen 
de grootste meningen hoor je dan. En er is nog zoveel meer. 


Meningenland en soms wil ik geen mening hebben. Ik kan niet overal verstand 
van hebben. Ook goed om bij stil te staan. Schoenmaker hou je bij je leest. Laat 
waar je geen verstand van hebt met rust. 


Al die meningen op de gezichten van mensen die ik soms zie. Best wel lastig. 
Meestal laat ik het maar gewoon zo. Zelf zonder mening door het leven gaan en 
dan zie je meer dan een ander. 


Ook de onhebbelijke gewoonte hebben om al die energie persoonlijk te nemen. 
Ook al is dat niet zo. In het verleden deed ik dit en dan is het leven zwaar. Ouder 
worden en ik heb geleerd dat persoonlijk nemen niet nodig is. 


Toch zegt een glimlach me meer dan duizend woorden. Ook al is de glimlach niet 
altijd echt. 


Meningen en dan geen mening over bijvoorbeeld mijn medemens willen hebben. 
Ook roddelen en praten over iemand is me vreemd. Niet mee opgegroeid en mee 
grootgebracht. 


Je kunt als mens niet over alles en iets een mening hebben. Voor een mening 
moet je alles weten en alles weten is weer onmogelijk. Ik denk even terug aan 
die verkiezingen en de vele redenen die je kunt hebben om op een partij of per-
soon te stemmen. Zijn gezicht staat me niet aan, dus mijn stem krijgt hij niet, 
kan al een reden zijn. 


Je kunt pas oordelen als je het hele verhaal kent. Ook meer theorie dan praktijk. 
Mens zijn is vaak anders. Jammer genoeg wel of niet. 


Meningenland en zo zijn er vele meningen in ons landje. Heel soms gebaseerd op 
feiten. Vaker gebaseerd op iets anders. 


Het goede leventje in ons land en alles wat het goede leventje bedreigt is fout en 
verkeerd. Ook al zijn de feiten anders. Komt ook voor. De opwarming van de 
aarde bijvoorbeeld. We willen niet minder, maar willen altijd meer. Ook dat is een 
mening. Of het is een feit. Geen idee zeg ik weleens en dan wil ik ook even geen 
idee hebben. Geen mening willen hebben. Waarom moet je over alles en iets een 
mening hebben. Dat is mens zijn zegt iemand tegen me. 


Gelukkig mag mijn mens zijn anders zijn. Of het echt anders is? Geen idee. 
Wanneer ken je jezelf echt? Ik leer nog elke dag van mezelf en ik leer nog elke 
dag van alles en iets. 


Nooit uitgeleerd en je leven lang leren. Ook een feit. Of het is weer een mening 
…..
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MOPPEN 


Een jongen wil een brommer kopen en zit avonden lang op internet te speuren. 
Zijn vader is benieuwd wat hij toch aan het zoeken is en vraagt: “Wat zoek je 
mijn zoon?” “Ik zoek een brommer pa”, antwoord hij. Waarop pa zegt: “kun je 
beter niet doen, ik heb je moeder ook van internet, en ik loop er meer naast dan 
ik er op zit!”


Jantje kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert. 
“Waarom doe je dat, mammie?”, vraagt hij. “Om mezelf mooi te maken natuur-
lijk”, zegt moeder en even later begint ze de crème af te vegen met een doekje. 
Klein Jantje kijkt bezorgd en zegt: ” ‘t helpt niet hè ? “ 

Juist voor het slapengaan, vraagt een man aan zijn jongere echtgenote: “Schat, 
heb je voor mij nog andere minnaars gehad?” Geen antwoord … Een lange, zeer 
lange stilte … Dan vraagt de man met gedempte stem: “Slaap je schat?” “Nee, ik 
ben aan het tellen.


Een kind kan de was doen, en een moderne vrouw kan ook de vuilnisbak buiten 
zetten! Tenminste, als ze hem niet achteruit hoeft in te parkeren!


Toerist zegt tegen douanebeambte dat er in zijn bagage alleen kleren zitten. Als 
de man de koffer open maakt, stuit hij direct op een fles whisky. “Zo”, zegt de 
douanier cynisch, “en wat is dit voor kledingstuk?” Toerist: “Een slaapmutsje.”


Een kantoormedewerker vraagt aan zijn vrouwelijke collega: “Goh, leuk truitje. 
Van kamelenstof gemaakt misschien?” Zij: “Hoezo?” Hij: “Nou, ik dacht vanwege 
die … twee bulten” Een korte stilte … Zij: “Mmm en die leren jas van jou dan, die 
is zeker van varkensleer …” Hij: “Hoezo?” Zij: ”De kop zit d’r nog aan!


De spierkracht van vrouwen wisselt in de loop van de dag! Overdag kunnen ze 
nog geen pot appelmoes open krijgen, maar ‘s nachts is het godsonmogelijk om 
een stuk dekbed van ze los te trekken!


Mijn vrouw en ik zaten op de bank terwijl ik zapte met de TV-afstandsbediening. 
Ze vroeg: Wat is er op de TV? Stof, zei ik. Toen is de ruzie begonnen …


Welke 3 dieren heeft een vrouw het liefst? Een jaguar voor de deur, Een stier in 
bed, En een ezel om alles te betalen.


Een hoogzwangere vrouw stapt uit de douche als ze haar drie jarige zoontje ziet 
staan. “Je wordt dik mam”, vertelt hij haar. “Ja dat weet ik, maar er groeit ook 
een kindje in mijn buik” Waarop het jongetje vraagt: “Maar wat groeit er dan in 
je kont?


Tinus
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Het leven voordat wifi het overnam door henk staats 


Opgegroeid in de jaren 60 en 70. Ik kom het vaak tegen op Facebook. Mensen 
die blij zijn dat ze opgegroeid zijn in een tijd waar technologie en wifi nog geen 
rol speelde. 


Zelf ook opgegroeid in die jaren. Het eerste kwart van mijn leven. Veel buiten 
zijn en veel vrijheid. De computer speelde nog geen enkele rol. En veel wat we 
nu hebben bestond toen nog niet. 


Of het een leuke en betere tijd was dan nu. Mijn kind zijn in de jaren 60 was ge-
nieten. Mijn tiener- en pubertijd was iets minder maar ook wel de moeite waard. 


Kan ik me nu nog een tijd voor stellen zonder wifi. Zonder altijd maar Facebook 
en het toetsenbord. Zonder de laptop en zonder noem maar op. 


De tijd doet alles veranderen. Onze kleinzoon geboren in 2011 weet niet beter 
dat het er altijd al was. Hij weet niet beter. Of ik in mijn jeugd en jonge jaren be-
ter wist. Ook niet. Of mijn jeugd anders was dan de jeugd van mijn grootouders. 
Vast wel.    


Of het voor mij beter was in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw dan voor hem 
nu. Twijfel. Over 50 jaar doet de jeugd het weer anders dan nu. En toch blijven 
het allemaal jongens en meisjes. Zoals het ook in mijn jeugd was. 


Ik hoop wel dat hij eerder volwassen wordt dan ik. Dat het voor hem anders gaat 
dan voor mij. Ook dat weet ik zeker.  


Of vroeger alles beter was. Voor mij niet. Of ik mijn leven over wil doen. Een 
grote Nee met een uitroepteken! Of ik de laatste 14 jaar over wil doen. Een ja 
met een klein uitroepteken en een glimlach! :)


Of het dan voor onze kleinzoon zoveel minder is dan voor mij in die tijd. Het is 
maar wat je gewend bent en waar je mee op groeit. Ik weet nu ook bijna niet 
meer hoe het zonder wifi was. 


Grappig en ik zag op tv een groot gebied in Amerika waar de wifi niet werkt. 
Waar ze het nog steeds echt zonder doen. Er zijn mensen die niet tegen die stra-
ling kunnen. Ze worden er letterlijk ziek van. Gelukkig zijn er dan stukjes aarde 
waar het niet werkt. In ons landje vind je die gebieden niet. Hooguit een heel 
klein stukje. 


Het is wel straling. In hoeverre is dat gezond? De toekomst zal het ons laten 
zien. Hoe gezond is de smartphone? Lichamelijk en psychisch. Af en toe zin in 
een wifi vrije dag. Eventjes echt helemaal zonder. Dan is het net zo als met an-
dere verslavingen. Afkicken en het missen. 


Voordat wifi het overnam en we altijd en overal online kunnen zijn. Met de klem-
toon op kunnen. Misschien komt er straks weer een generatie die het weer zon-
der wifi wil doen. Die mensen zijn er : -) Soms jaloers en vaak met bewondering 
zie ik dit gebeuren. 


Of ik weer zonder kan? Verslaafd aan. Ik weet niet of er al afkickklinieken zijn 
voor of tegen wifi verslaving.  Of ik het erg vind? Verslaafd zijn aan wifi? Nee 
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Wat gebeurde er? ………. In december en januari door de tijd heen. 
door Paul van der Sluis


December

De maand december is in de moderne kalender de 12e en laatste maand 
van het jaar. Al zijn er best veel afwijkingen in andere culturen en kalen-
ders. Dat blijkt alleen al uit de naam.


• Het komt vanuit het Latijnse decem, dat is 10, want het was de 10e 
maand in de Romeinse kalender. Het kalenderjaar begon in maart 
bij de lente en liep door tot en met februari. Het jaar begon dus op 
1 maart en eindigde op 28 februari. 


o Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in namen van sommige 
maanden. September (7), Oktober (8) en November (9).


o Eerst heetten de maanden juli en augustus Quintilis (5) en 
Sextilis (6). Deze werden echter als eerbetoon vernoemd naar 
de keizers Julius Caesar en Augustus.  

• De maand wordt ook wel eens feestmaand genoemd, zeker in Ne-
derland met Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. De kortste dag 
van het jaar valt ook hierin op 21 december. 

• Op 1 december weigert de zwarte/Afrikaans-Amerikaanse vrouw 
Rosa Parks haar zitplaats aan een witte man af te staan in een bus 
in de staat Alabama. Toen gold in grote delen van de VS segregatie 
(soort apartheid). Er waren gescheiden voorzieningen voor witte en 
gekleurde mensen. Soms werden dezelfde voorzieningen gebruikt. 
Zoals in een bus moest een gekleurd iemand de (betere) plaats af 
staan indien er een wit iemand geen (betere) plaats kon vinden. 
Door deze weigering kwam de Burgerrechtenbeweging voor gelijke 
rechten van de gekleurde en witte rassen in een stroomversnelling.   1

• Op 2 december in 1804 kroont Napoleon Bonaparte zich tot keizer 
van Frankrijk. 


• Eveneens op 2 december, maar dan in 1975 werd de stoptrein van 
Groningen-Zwolle tot stilstand gebracht. Bij Wijster werd de trein 
gekaapt door een aantal Zuid-Molukse jongeren. Na het “verlies” 
van Nederlands-Indië en het ontstaan van Indonesië beloofde de 
Nederlandse regering te zorgen voor een vrij Zuid-Molukken.Toen 
dat steeds uit bleef werd er gegrepen naar acties om dit af te dwin-
gen. Op 14 december gaven de kapers zich over. Sommigen hebben 
bij de beelden van de treinkaping juist in de herinnering dat er 

 Door de arrestatie en de aandacht volgde er een boycot van de bussen door de zwarte bevolking. Het bussys1 -
teem stond hierdoor zelfs op omvallen.
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vliegtuigen laag over vlogen. Daarna werd de trein bestormd. Dat 
was ook een treinkaping door Zuid-Molukse jongeren, bij De Punt in 
1977. Deze verliep heel wat bloediger. 

• Op 3 december in 1967 verrichtte de Zuid-Afrikaanse chirurg 
Christiaan Barnard de eerste geslaagde harttransplantatie. 

• Op 4 december 1952 vallen er veel doden door een combinatie van 
rook (smoke) en mist (fog) en ontstaat de term smog.  

• 5 december 1957 staat bekend als zwarte Sinterklaas. Niet dat er 
per se een zwarte Sinterklaas ergens in werd gehaald. Het is de bij-
naam van een diplomatiek incident tussen Indonesië en Nederland. 
Na de onafhankelijkheid van Nederland hadden Nederlanders nog 
steeds veel (economische) invloed. Daarbij wilde Nederland met 
Nieuw-Guinea juist laten zien ook voorbeeldiger de kolonisatie daar 
te kunnen afbouwen. Die bemoeienis werd niet gewaardeerd door 
Indonesië. Op die 5 december riep de president Soekarno Nederlan-
ders tot staatsgevaarlijk uit. Er werd aangedrongen op dat Neder-
landers het land zouden verlaten. Omdat dit samenviel met het Sin-
terklaasfeest, viel daar een zwarte schaduw over. 

• Op 6 december 1976 wordt oorlogsmisdadiger Pieter Menten na 
speurwerk van journalist Hans Knoop in Zwitserland opgepakt. Men-
ten was een ondernemer en kunstverzamelaar. Na een slepend pro-
ces werd hij veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en een boete. 
Onder andere voor massa-executies in Polen van Joodse inwoners. 

• Op 7 december 1941 werd Pearl Harbour op Hawaii door Japan 
aangevallen. Dit zorgde er voor dat de V.S. (eerder?) aan de Tweede 
Wereldoorlog mee ging doen.  

• Op 8 december 1980 wordt ex-Beatle John Lennon doodgeschoten 
door Mark David Chapman, die eerder op die dag een album door 
Lennon gesigneerd had gekregen.


• Op 19 december landt de voorlopig laatste bemande maanvlucht 
Apollo 17 in de Grote Oceaan. 


• Op 21 december 1913 publiceert de krant The New York Times de 
eerste kruiswoordpuzzel ter wereld.


• Op 22 december 1770 vindt het IJzerkoekenoproer plaats in Coe-
vorden. Er kwam een verbod op het uitdelen. Vergelijk het maar 
met kniepertjes, de volksopstand slaagde. De koekjes mochten blij-
ven uitgedeeld worden.
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Agenda december 2025


Week 48

Vrijdag 28 november. Let op! Geen Dartcompetitie. Vrij 
spelen mag natuurlijk altijd, er is geen officiële training.


Zondag 30 november. Geopend van 13:30 tot 16:00 
uur

Week 49  

Maandag 1 december. Wandelen. Vertrek.14.00 uur.  In-
clusief een kopje koffie of thee.


Donderdag 4 december. Sinterklaasviering.  Aanvang 
19.00 uur. Opgeven kan niet meer  


Vrijdag 5 December. Dartcompetitie met vooraf vrijblij-
vende training, aanvang 13:10, competitie vanaf ongeveer 
13:45-16:20 uur. 


Week 50

Dinsdag 9 december:  Bezoekersoverleg. Aanvang 14:00 uur 


Vrijdag 12 december: Dartcompetitie met vooraf vrijblijvende 
training, aanvang 13:10, competitie vanaf ongeveer 
13:45-16:20 uur. 


Zondag 14 december. Geopend van 13.30 tot 16.00 uur. 


Week 51

Maandag 15 december. Wandelen. Vertrek 14.00 uur. Inclusief 
koffie/thee 
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Donderdag 18 december. Muziekquiz avond.  Aanvang 19.00 
uur. 


Vrijdag 19 december: Dartcompetitie met vooraf vrijblijvende 
training, aanvang 13:10, competitie vanaf ongeveer 
13:45-16:20 uur. 


Week 52

Maandag 22 december.  Onze traditionele Kerstdiner. Opge-
ven voor 15 december. Eigen bijdrage € 7,50. We zijn deze 
dag pas om 15.00 uur open, dus geen lunchcafé


Donderdag 25 december gesloten (Eerste kerstdag)


Vrijdag 26 december van 12.00 tot 15.00 uur open (Twee-
de Kerstdag) 


Zondag 28 december. Geopend. Van 13:30 tot 16:00 uur. 


Week 1 2026

Maandag 29 december. Wandelen. We vertrekken om 14.00 
uur. Inclusief koffie en thee


Woensdag 31 december.  Oudejaarsdag.  Open van 11 tot 
15.00 uur. Traditioneel oliebollen en vandaag ook Erwtensoep.  
Geen Lunchcafé 


Donderdag 1 januari gesloten!


Opgeven is niet nodig. Tenzij anders staat vermeld. Ook is de inloop tij-
dens activiteiten gewoon geopend voor mensen die niet mee willen doen 
aan de activiteit.  


Let op eventuele informatie en eventuele veranderingen in het inloophuis, 
op de website of de Facebookpagina.
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Menulijst  December 
Regels voor opgave: Gelieve uiterlijk op de voorgaande vrijdag aan te geven of u 
wenst deel te nemen aan de maaltijd op maandag, dinsdag en woensdag, en uiterlijk op 
woensdag als u wilt deelnemen op donderdag en vrijdag. Afmelden op de dag dat je mee 
wil eten moet voor 13.00 uur en met een goede reden.  Na 13.00 uur afmelden betekent 
betalen.  

Week 49

Maandag 1 December	 	 Aardappelschijfjes, wortels en verse worst

Dinsdag 2 December	 	 Macaroni ovenschotel

Woensdag 3 December		 Stamppot rode biet met speklap

Donderdag 4 December	 Preischotel met puree en gehakt

Vrijdag 5 December	 	 Pilaf rijst met zoetzure komkommersla


Week 50

Maandag 8 December	 	 Pasta witte saus met zalm

Dinsdag 9 December	 	 Aardappel, bloemkool, sausje en gehaktbal

Woensdag 10 December	 Hete bliksem met spekjes

Donderdag 11 December	 Rijst, roerbakgroente met kip

Vrijdag 12 December	 	 Zuurkoolschotel met gehakt


Week 51

Maandag 15 December		 Stamppot hutspot met rookworst

Dinsdag 16 December	 	 Spaghetti bolognese met komkommersla

Woensdag 17 December	 Aardappelpartjes, sla en slavink

Donderdag 18 December 	 Aardappelpuree met witlof/zalm en tomaat

Vrijdag 19 December	 	 Lasagne met spinazie en gehakt


Week 52

Maandag 22 December	 Kerstdiner (opgeven aan de bar)

Dinsdag 23 December	 	 Krieltjes met roerbakgroente en spekjes

Woensdag 24 December	 Aard. kroketjes, bietensalade en rollade

Donderdag 25 December	 Gesloten (Eerste Kerstdag)

Vrijdag 26 December	 	 Geen eetcafé (Tweede Kerstdag)


Week 53

Maandag 29 December		 Stamppot andijvie met kaas, tomaat, chorizo

Dinsdag 30 December	 	 Macaroni met gehakt

Woensdag 31 December	 Geen eetcafé
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